
 

 

Wij ontvingen een bericht en gedicht van Noud Bles en willen zijn mooie 

woorden graag met u delen. 

 

Deze zomer viert De Kijkruit het 25-jarig bestaan. Afgelopen zaterdag 23 juni 2012 bezocht ik de 

mooie expositie die de Kunstkring Gendt Verbeeld in De Leemhof heeft ingericht. Bij het verlaten van 

de tentoonstellingsruimte kreeg ik het zilveren feestpotlood wat ik in dank aannam met de belofte 

dit potlood te gebruiken om er een gedicht mee te schrijven. Waarop de geefster meldde naar dit 

gedicht uit te kijken. 

Het zilveren Kijkruitpotlood blijkt in de praktijk van de dichter goed te voldoen. Bijgaand stuur ik het 

aangekondigde gedicht.  

Tenslotte wens ik u en uw bestuur een geslaagd jubileumjaar toe. 

 

Gedicht  
Zilveren Kijkruit 

 
Langzaam kleurt een venster zilver, 
tijdloze kunst vult de tijd. 
Jaar na jaar:  
Gendt verbeeldt zich  
in verf op doek, in klei, in brons, in steen. 
Beelden komen en beelden gaan, 
vijfentwintig jaren later 
neemt het raam de kleur van zilver, 
neemt het hele raam de kleur van zilver aan.   
En nog steeds is de Kijkruit helder, 
zien wij zonder mankeren de kunst van toen tot nu. 
Want kunst wint het van de dagen, maanden, jaren. 
Kunst flirt met de eeuwigheid, 
knijpt een oogje toe. 
 
Noud Bles 


